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Voortgang Beroepingswerk

De beroepingscommissie bestaat inmiddels uit 6 personen en is al een keer bij elkaar
geweest om de binnengekomen sollicitaties te bespreken en ook om het hele proces wat
voor ligt door te nemen. Een broedende kip moet je niet storen dus is er momenteel niet
veel meer te melden. We wachten in spanning af.

Bericht van ds. Mini Jurjens

Dank voor de hartelijke ontvangst op zondag 13 juli, en inmiddels ook bij
meerderen thuis. Fijn dat ik zo met steeds meer mensen kennis mag maken.
Misschien is het goed om even in herinnering te brengen hoe u mij kunt bereiken:
zie hieronder. Voortaan staan deze contactgegevens op elke nieuwsbrief.

Graag tot hoors en ziens!

Mini Jurjens, ambulant predikant
06-15 612 888
mjt.jurjens@gmail.com

Bijbelmeditatie Zonnewiede

Op dinsdag 9 december staat er weer een bijbelmeditatie in Zonnewiede gepland.
Deze keer wordt de meditatie verzorgd door ds. J Waringa.

Bewoners uit de zorg en de aanleun zijn van harte welkom om deze dienst met
elkaar te vieren en Dhr. A. Nijmeijer speelt op het keyboard.



mailto:mjt.jurjens@gmail.com
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Bijbel (gespreks) kring
Vertrouwen

In november was er weer een Bijbelkring. Misschien was het thema wel heel
passend bij deze snel donker wordende dagen: het ging over ‘je zorgen maken’.
We kwamen erachter dat er minstens 13 teksten in de bijbel te vinden zijn die
rechtstreeks gaan over het omgaan met zorgen en angst, en tegelijkertijd ook
vaak over vertrouwen (alle verhalen of gelijkenissen die gaan over vertrouwen
hebben we overigens niet meegenomen).

Zoals bijvoorbeeld het bekende Mattheus 6: 34 (hier in de Herziene

Statenvertaling): Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van
morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Maar ook de prachtige psalm 4: hier in berijmde vorm:

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen

en wonen in een veilig huis

Zo lazen we teksten, vaak ook in de verschillende vertalingen die er zijn. Maar er
kunnen nog zulke mooie teksten zijn over vertrouwen: hoe dde je dat nou, je
zorgen loslaten, en vertrouwen? Het ‘antwoord’ of beter gezegd: de manier
waarop ieder daarmee omging was verschillend en ook vaak afhankelijk van het
moment.

Van binnen stil worden, je richten tot God, met een gebed of misschien wel met
zucht van zorgen. Met de pet op, of met de pet af bidden... lets delen met iemand
die dicht bij je staat, iemand opzoeken voor gesprek of misschien een wandeling.
Maar ook: een boek lezen, even puzzelen, sporten. Of zorgen voor de mensen of
dieren die je zijn toevertrouwd.

Over een ding waren we het zeker eens: het vinden van rust, vrede, vertrouwen is
niet iets dat je even regelt. Het kan je toevallen.

Dat dit vertrouwen, die rust, ons als genade mag overkomen, ook in de donkere
dagen van december en januari.

ds. Mini Jurjens

/ De volgende Bijbelkring gaat over de almacht van God, en hoe je dat kunt rijmen
met alles wat er op grote schaal in de wereld en je eigen leven kan gebeuren.

Datum: 15 januari 2026, 13.30 uur, in het Centrum.

Welkom!




PS: we zien nog steeds nieuwe gezichten, maar er is zeker nog plek
Tekst die een van de deelnemers van de Bijbelkring meenam:

Ik ben al gezien, ik hoef me niet te laten opmerken.

Ik ben al gegrond, ik hoef mijzelf niet te funderen.

In al mijn zoeken, ben ik al gevonden.

En als ik val, val ik nooit in ultieme betekenisloosheid.”

Prof. Dr. Edward Schillebeeckx

Feest van de Geest 2026

Volgend jaar doen wij weer mee aan deze bijzondere ontmoeting tussen
Beeldende Kunst, Pinksteren en de architectuur van kerkgebouwen.

Op maandagmiddag 17 november vond er een rondgang plaats van een aantal
kunstenaars die een kijkje namen in onze kerk. Zij kiezen zelf de kerk die het best
bij hen past en het meest aansluit bij hun kunst. Daar hebben wij geen
zeggenschap in, dus het blijft altijd spannend wie er bij ons komt exposeren.

Het thema in 2026 is: ‘Elkaar verstaan’. De openingsdagen van de exposities zijn
verdeeld over twee keer drie dagen:

o donderdag 14 mei (Hemelvaart)
o zaterdag 16 mei

e zondag 17 mei

o zaterdag 23 mei

e zondag 24 mei (1e Pinksterdag)

e maandag 25 mei (2e Pinksterdag)

In het voorjaar verschijnt er in de Nieuwsbrief een oproep om je aan te melden als
vrijwilliger. Zet deze dagen dus alvast in uw agenda.

Kijk ook alvast op de website: feestvandegeest.nl/ozwd

Janny Petter




VOG-verklaring

Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een document dat aantoont dat uw gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde functie of taak.

Per 1juli is zo’n verklaring door de overheid verplicht gestelde is ook voor ons van toepassing. Bij
ons in de gemeente gaat het om die personen die met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare of
jonge personen werken. Voor sommige beroepen zoals in het onderwijs en de kinderopvang,
maar ook voor predikanten is het al langer wettelijk verplicht. De enige instantie in Nederland
die een VOG mag afgeven is Justis.

Ook dienen wij een vertrouwenspersoon aan te wijzen waar gemeenteleden in vertrouwen
terecht kunnen. We zijn een kleine gemeente en aangezien er nogal wat eisen aan en
vertrouwenspersoon worden gesteld hebben we besloten om ons aan te sluiten bij de ring waar
men druk bezig is om 2 vertrouwenspersonen te zoeken en te benomen. Zodra we hier meer
over weten informeren we u hierover.

De VOG-verklaring kunnen we kosteloos aanvragen voor alle vrijwilligers in onze gemeente die
hiervoor in aanmerking komen. Denk hierbij aan de leden van de kerkenraad en de leiding van de
zondagschool. Is gelukkig nog te overzien, maar moet nog wel gedaan worden. We zijn bezig om
een kosteloze verklaring voor onze vrijwilligers te regelen . Krijgt in 2026 een vervolg.

Kerkenraad.
Preekrooster
7 dec. Ds. G.Jongsma uit Meppel.
14 dec. . Dhr. H.Brouwer uit Rouveen.
Uitgangscollecte: Wereld Diaconaat; Alle kinderen in India naar school
21 dec. Ds. W. vd Linde uit Steenwijk.
24 dec Kerstnachtdienst in de doopsgezinde kerk in Zuid, Aanvang 21.00 uur
Voorganger.: Ds. J Waringa
Uitgangscollecte voor Safe the Children”
25 dec 1¢ kerstdag: mevr. Bertha Groen-Mol uit Giethoorn
De heer J.Smit uit Belt-Schutsloot.
28 dec. Uitgangscollecte: Leger des Heils
31 dec. Oudjaarsdag: Geen dienst
4 jan Ds. W. Voogd uit Rouwveen; Teven koffiedrinken
Uitgangscollecte: Noodhulp Oekraine
11 jan Mevr. L. Winters uit Marknesse
Uitgangscollecte: Steun de voedselbank
18 jan Ds. S.Bakker uit Urk

24 jan Mevr. Kramer uit Emmeloord




Toelichting uitgangscollectes maanden december en januari

Voor meer informatie over de uitgangscollectes in november zie hieronder een
uitgebreide toelichting door Marjolein Petter.

Collectes december
Zondag 14 december. Werelddiaconaat India: Alle kinderen naar school

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo’n 150.000 migranten, sommigen
met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden veel kinderen aan
hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale taal niet spreken, gaan ze niet naar
school. Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE biedt 200 migrantenkinderen
onderwijs in zowel hun moedertaal, in het Tamil en in het Engels. Na een jaar met
voldoende (taal)kennis kunnen ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook
zorgt SAVE voor voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten. Na
een jaar kunnen kinderen doorstromen naar het gewone onderwijs. Dit verbetert
hun kansen op beter betaald werk en daarmee op een betere toekomst. Zo wil
SAVE de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Kerstnachtdienst op24 december. Save the Children: Geef een kind voeding om
te overleven.

Elke 15 seconden sterft een kind aan honger.

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter
wereld en bestaat sinds 1919. We zijn een door CBF erkend goed doel. Wij voldoen
aan strenge kwaliteitseisen. Save the Children werkt dagelijks in meer dan 110
landen. We redden levens, beschermen kinderen tegen geweld en geven
miljoenen kinderen de kans om naar school te gaan. En dat doen we efficiént: van
elke euro gaat 84 cent direct naar onze doelen om kinderen een eerlijke kans te
geven.

Wie ze ook zijn of waar ze ook geboren worden, ieder kind verdient onze steun.
Daarom zetten wij donaties altijd in daar waar onze hulp het meest nodig i

Zondag 28 december. Leger des Heils: Wij geloven in kansen.
Onze missie

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele




christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening
wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van
Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige
vorm van discriminatie.

Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd.

Elk leven is het waard om geleefd te worden.Zolang er ouders zijn die hun
kinderen geen veilige plek kunnen bieden

zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief
zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder

zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt

zolang er wanhoop is, eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot
maakt

zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien -

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.’

Dat is het jaarthema 2025/2026 van de Protestantse Kerk. Gods Geest waait
waarheen Hij wil en brengt beweging, vernieuwing en leven. Soms onverwacht,
soms op manieren die we niet hadden voorzien. Maar altijd met de kracht van
geloof, hoop en liefde. Dit jaarthema nodigt uit om met open ogen en een
verwachtingsvol hart te kijken naar wat God doet, in en door mensen heen. Ook
met het collecterooster 2026. Door te geven en te delen, mogen we

ontdekken hoe God voorziet en mensen met elkaar verbindt. Collecteren is meer
dan een financiéle bijdrage - het is een daad van geloof, een teken van
vertrouwen in Gods Geest, die mensen in beweging zet en vermenigvuldigt wat
gegeven wordt. Samen zijn we de kerk in actie, een gemeenschap die zich laat
raken en inspireren door Gods Geest. We vertrouwen erop dat Hij ons werk zegent
en vrucht laat dragen, zodat er genoeg is voor velen.

Hartelijk dank voor je betrokkenheid en inzet!
Collectes januari.

Zondag 4 januari. Noodhulp: Oekraine.

Hulp voor slachtoffers en ontheemden

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en
elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraine gooide het leven en de toekomst
van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met lokale kerken
en hulporganisaties in Oekraine die ontheemden en slachtoffers van de oorlog
blijven helpen. In regionale hulpcentra zijn veilige speelplekken voor kinderen. Ook
geven ze kwetsbare kinderen en gezinnen voedsel, tijdelijk onderdak en
psychosociale ondersteuning. Vrouwen krijgen steun bij het starten van een eigen




bedrijfje om het gezinskomen aan te vullen.

Zondag 11 januari. Binnenlands Diaconaat: Steun de Voedselbank.

Minder of geen werk, ziekte of hoge vaste lasten. En dan is er ineens te weinig
geld. Dat kan iedereen overkomen. Een klant heeft gemiddeld 1,5 jaar hulp nodig.
Wij helpen onze klanten door gratis voedsel te geven dat wij ontvangen van onze
voedseldonateurs. Supermarkten, fabrikanten, bakkers en groente- en fruittelers
zijn altijd welkom. Ook donateurs die geld geven, maar ook d.m.v. acties door
voedsel in te zamelen. Dat geld kunnen we goed gebruiken door het aankopen
van producten in schaarse tijden, maar ook voor onze gebouwen en het vervoeren
van voedsel. Aan de voedselbank is de organisatie Jarige Job verbonden. Zij
zorgen er al jaren voor dat kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben, toch
hun verjaardag kunnen vieren. Een box gevuld met slingers, ballonnen en
traktaties voor op school. Dat brengt een glimlach op hun gezichtjes. Arm of rijk:
Elk kind telt.

We bevelen deze collectes van harte bij U aan.

PVD nieuws

Hierbij de jarige 8oplussers van December en Januari:
01-12 Dhr. M. Valentijn, Beulakerweg 14

07-12 Dhr. S. Wieringa,  Beulakerweg 116

08-12 Mevr. G. Baas, Ketstraat 73

01-01 Mevr. J. Wildeboer, Brink 10

23-01 Mevr. C.van Essen, Beulakerweg 128d

Verjaardagskaart.

Zoals u wellicht weet zoekt de PVD binnen de gemeente naar personen die creatief zijn
en wordt hun gevraagd of ze een schilderij/tekening beschikbaar willen stellen om die op
de verjaardagskaarten te zetten. Voor 2026 zullen dit tekeningen zijn van Lindo Smit.
(Zoon van Thijs en Bianca)

Wij wensen U allen een fijne verjaardag.

Collecte en bloemen

2 nov Diaconie: € 32,57 en Kerk € 37,90
Uitgang Diaconie € 35,20 t.b.v. Wereld Diaconaat: training kerken in China.
QR-code: € 10; €5 voor de diaconie en € 5 voor de kerkgeen
Bloemen: dhr. R. Bosma




9 nov Diaconie: €40,70 en Kerk € 48,80
Uitgang: Kerk € 36,90
QR-code: € 45,00; € 22,50 voor de diaconie en € 22,50 voor de kerk
Bloemen: dhr. H. Spitzen, Beulakerweg

16 nov Diaconie: € 32,20 en Kerk € 36,20
Uitgang Diaconie: € 37,80 Wereld Diaconaat; kansarme kinderen in Zuid-Afrika.
QR-code: € 45,00; € 22,50 voor de diaconie en € 22,50 voor de kerk
Bloemen: fam. Schra, Molenweg

23 nov Diaconie: € 34,95 en Kerk: € 38,00
Uitgang: Kerk € 29,85
QR-code: € 46,00; € 23 voor de diaconie en € 23 voor de kerk
Bloemen: dhr. H. Besselse, Beulakerweg.

30 nov Diaconie: € 45,85 en Kerk € 45,56
Uitgang diaconie € 53,30 t.b.v. kansarme kinderen in Rwanda
QR-Code: € 25,00; €12,50 voor de diaconie en € 12,50 voor de kerk
Bloemen: ds. J. Woltinge uit Zwolle

Symbolische schikkingen Advent en kerst (Liturgisch bloemstuk)
‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’

In de adventstijd sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk voor
2025/2026. Het thema nodigt ons uit om bewust stil te staan bij de onverwachte
manieren waarop de Geest werkt; binnen de kerk en daarbuiten. Het helpt ons
met open ogen en een ontvankelijk hart Gods aanwezigheid te herkennen in het
alledaagse.

Advent is een tijd van verwachting en hoop. We kijken uit naar Gods komst in de
gestalte van een kwetsbaar kind. De schikkingen voor de komende weken willen
ons helpen om opnieuw die verwondering te ervaren. De symboliek in de
schikking wil d.m.v. de beelden uitleg geven als aankondiging naar de geboorte
van het Kind. Het uitgangspunt is: het licht verwachten. We beginnen in het
donker, maar het licht is er al, soms nog in de verte. Vier kaarsen vormen de basis.
Daaromheen staan boomstammetjes en glazen flesjes gevuld met bessen en
bloemen.

Eerste advent (30-11)

De kleur is paars. Paars is de kleur die ons tot inkeer brengt. De donkere bessen en
bloemen benadrukken het donker van de adventstijd. Een witte duif als fluistering
van hoop. Eén kaars brandt. Maar dit donker wil ons niet verlammen. Het daagt
ons uit om, net als de vijgenboom(Matthelis 24 vers 32) open te blijven staan. Om
te leren het mooie te zien in wat donker is, en de hoop te vinden die daar
verscholen ligt.




Tweede advent (7-12)

De kleuren worden al wat lichter en schemert naar roze. We zien ook twee duiven
als boodschapper van de Geest. Zij kondigen aan wat komt, zij fluisteren van hoop
(Mattheds 3 vers 2).De lezingen leggen de verbinding met de doop en de Geest:
tekenen van nieuw begin. Twee kaarsen branden.

Derde advent (14-12)

De kleuren zijn roze. Het donkere is doorbroken. Het paars verzacht, een
feestelijke kleur gloeit op. Twee duiven zweven en een engel verschijnt. Zij
kondigen aan wat komt. De engel brengt vreugde. Johannes de Doper getuigt,
geinspireerd door de Geest spreekt hij van nieuw begin (Mattheus 11 vers 10). Drie
kaarsen branden.

Vierde advent (21-12)

De schikking staat in het teken van roze en witte bloemen en bessen. Er zweven
twee duiven en twee engelen verschijnen. Het licht nadert door de stralende engel
die Jozef bezoekt. Engelen zijn dragers van de goede boodschap: Het kind is
onderweg. Het licht komt dichterbij (Mattheus 1 vers 20). Vier kaarsen branden.

Kerst

Witte bloemen en bessentakken in flesjes symboliseren het feest van licht; hemel
en aarde verbonden door de geboorte van het kind. God houdt zich aan zijn
Woord. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond (Joh.1 vers 1-4).




